13 de Kapitteldiner

D’Auw Pasteriej - Dilsen
19 maart 2004



Dhr. Jos THOMASSEN
Eikenlaan 32

BE-3630 MAASMECHELEN

Maaseik, 28 februari 2004.
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Het bestuur van de Maaslandse Wijnvrienden heeft het genoegen haar leden,
sympathisanten en vrienden uit te nodigen op het

13e kapitteldiner

dat zal doorgaan op vrijdag 19 maart 2004 om 19.45 uur
in restaurant “d’Auw Pasteriej”
Oude Kerkstraat 53, 3650 Dilsen-Stokkem

In de rustieke woonkamer waar de pastoor ooit zijn beste wijnen dronk, zullen Mark en
Carine ons allen verwennen tijdens ons jaarlijks culinair hoogtepunt.
U op deze gastronomische verwennerij te mogen begroeten en samen van de geplande
avond te mogen genieten, zal ons enorm verheugen.
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Hiervoor kan je inschrijven bij onze wijnmeester Paul op nummer 089 75 46 95 of faxen
op nummer 089 75 33 45, alsook het bedrag te willen storten op ons rekeningnummer
335-0062621-05 met vermelding van het aantal deelnemers en dit voor zaterdag 13
maart.

De kostprijs bedraagt per persoon 55 euro voor de leden en 70 euro voor de niet-leden.
Betaling = inschrijving !

Op deze avond worden volgens aloude traditie de medailles toegekend. Medailles
meebrengen is dus de boodschap! We hopen dat we er weer een fijne avond van kunnen
maken, hopelijk met U erbij !

Vineuse groeten,
Paul, Jos, Mon, Marc, Peter.

Maaslandse Wijnvrienden... The place to be !




Kapitteldiner Maaslandse wijnvrienden 2004

Geachte culinaire wijnliefhebber,

Zoals een melomaan naar een muziekstuk luistert, een
kunstliefhebber naar een schilderij of beeldhouwwerk kijkt, zo
geniet een gastronoom van zijn gerechten en wijnen. Met deze
mooie woorden heb ik reeds jarenlang dergelijke menu’s
aangekondigd. Het samen zitten met een groep van mensen die één
wens hebben om lekker te genieten is het mooiste wat je je heden
ten dage kan dromen. Zeker in deze moeilijke tijden van agressie,
afgunst en verzet. De Maaslandse wijnvrienden is dan ook al
gedurende vele jaren een groep van genieters die zonder
vooroordelen en complexen de geneugten van het leven willen
ervaren. Het bestuur is dan ook uiterst blij om de nieuwe elan te
kunnen vitbouwen tot waar we nu staan. Een hele, grote, hartelijke
“mercie” aan alle leden.

Peter, Marc, Mon, Jos en Paul

EEN GLAASIJE POEZIE

Ik proef je gedicht als m'n glaasje wijn.

het kasteel tintelt op het etiket,

belooft nooit dat er tannine in zit,

maar kan toch reeds een stil vermoeden zijn.

Het openen van het eerste kwatrijn,
maakt de belofte waar in het boeket
en presenteert het glas in rood of wit.
Of gist er in het staartje wat azijn ?

Er moet een afdronk zijn en liefst heel fijn,
donker vol mysterie of jong met pit,
terzinen met een les of soms met gein.

Een paar glaasjes per dag, dat houdt me fit,
of eentje méér dat mag, maar dan een klein,
dat niet kleven blijft tussen m'n gebit.

Menu

Amuse bouche
f.Crémant D’Alsace Domaine Mittnacht Fréres

Voorgerecht
Tartaar van roze tonijn met een dressing van citroengras en gember

&.Chateau Le Louvetier Pessac-Léognan blanc 2002

Tussengerecht
Gegrilde coquilles St Jacques op een bedje van knolselder en truffel

A.villiera Bushvine sauvignon 2002 Zuid-Afrika

Tussenhapje
Kalfsconsommé met een ravioli gevuld gevuld met slakjes en basilicum

Hoofdgerecht
Huisgerookte eend met jonge rabarber en beignet van witloof

£.Chinon “Grezeaux” Domaine Baudry 1999

Dessert
Gegrilde brie met spekjes en notenbrood

Chiteau Lezongars “L’Enclos de Lezongars” ler Cétes de
Bordeaux 2000

Cognac Frapin
Mokka / Café & water

Dit diner is enkel mogelijk gemaakt met de
bereidwillige medewerking van;
Chef-kok Marc
en de ganse equipe achter de schermen van
Restaurant “d’Auw Pasteriej”

Waarvoor onze dank.







